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ZWARTE MAGIE

Een plukje haar,
een geveilde nagel
en een toefje ketchup

Duizenden werden er in de Middeleeuwen verbrand op

verdenking van het praktiseren van zwarte magie. En
alhoewel nu duidelijk is dat vele van deze zogenaamde
heksen niet meer dan onschuldige oude dametjes waren,
vonden er ongetwijfeld ook duistere praktijken plaats.
Vandaag de dag, in onze eigen zogenaamd geciviliseerde
samenleving, liggen de demonen nog altijd op de loer.
Want het kwaad is van alle tijden. Het kwaad is overal.
Medium Ticanaf: “Als gevolg van de verspreiding van
. kennis is het voor de persoon met slechte bedoe-
...... \‘ lingen tegenwoordig makkelijker om zijn gif
middels zwarte magie te verspreiden. Ook in

Nederland komt dat dagelijks voor..."

TEKST: NIELS BRUMMELMAN




r rust een taboe op activiteiten verbonden met

zwarte magie. Beoefenaars willen niet te koop

lopen met hun kennis en kunde, slachtoffers
durven niet naar buiten te treden uit angst voor ridicu-
lisering en represailles. Begrijpelijk allemaal, maar het
maakt het schrijven van een artikel over het onderwerp
er niet gemakkelijker op. Zelfs voor ParaVisie bleven
deuren gesloten, alleen in De Residentie ging er eentje
open. Die van het Haagse medium Ticanaf. Gelukkig is
dat wel iemand met verstand van zaken; niet alleen heeft
hij de kracht van zwarte magie in het verleden aan den
lijve ondervonden, ook staat hij tegenwoordig slachtof-
fers bij. En die zijn er genoeg als we hem mogen geloven:
“Zwarte magie is zo sterk in onze samenleving ingebed,
dat iedereen er vroeg of laat wel een keertje - direct of
indirect - mee te maken krijgt.”

HEILIGE GRAAL

Ticanaf, die zichzelf heeft vernoemd naar een Apache
indiaan wiens naam ‘Hij die vreugde en geluk brengt’
betekent, werd in 1969 geboren in de Surinaamse
hoofdstad Paramaribo. Een vanuit de natuur meege-
geven goed, zo noemt hij zijn aangeboren talent om in
contact te treden met gene zijde. Het zien van geesten
en andersoortige verschijningen was voor hem de
normaalste zaak van de wereld. Het boezemde hem
geen angst in en had zelfs z'n aangename kanten. Dat
veranderde echter toen hij op negenjarige leeftijd met
zijn Hindoestaanse familie naar Nederland verhuisde.
Ticanaf: “Plotseling werd ik overspoeld door waar-
nemingen. Ik werd er helemaal gek van. In Suriname
had ik de ruimte om mijn energie kwijt te kunnen. Het
krappe en dichtbebouwde Nederland bood mij echter
onvoldoende afleiding. Een middel om je volledig voor
paranormale indrukken af te sluiten bestaat overigens
niet. Ik heb 'm althans nog niet gevonden. Geloof me,
ik zou door de zeven hellen trekken om deze ‘Heilige
Graal te vinden. Want rust heb ik sinds mijn jeugd niet
meer gehad. Ik ben immers als een lichtbaken voor de
entiteiten om mij heen. Mijn energie trekt ze aan, alsof
ik een vuurtoren ben die schepen binnenloodst. Als
het stormt op zee, kun je van alles verwachten. Enin
mijn leven is het continu windkracht tien. Daar wen

je nooit aan, al rijp je als mens en medium wel. Ik ben
als een voetballer die het spelletje in het begin aan
zich voorbij zag schieten, maar inmiddels precies weet
waar hij moet staan om de bal in te tikken.” Omdat zijn
spirituele krachten zo sterk zijn, trekt Ticanaf van jongs
af aan drommen mensen aan die hem om raad vragen
aangaande zaken als geld, relaties en overledenen. “Dat
liep een beetje vanzelf”, aldus Ticanaf. “Cliénten gingen
zitten en ik begon te praten. Blijkbaar tot algemene
tevredenheid, want men bleef maar komen.”
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ZWARE STRUD

Ondanks enkele aanpassingsproblemen lijkt Ticanaf zijn
draai te vinden in Nederland. Maar tijdens zijn pubertijd
nemen de zaken een dramatische wending. De storm
verandert in een orkaan. Ticanaf: “Als medium trek je
positieve en negatieve entiteiten aan. Eerstgenoemden
komen iets halen of brengen en vertrekken dan weer.
Laatstgenoemden echter, komen alleen halen en blijven
hangen. Dat heeft met het verschil in ontwikkelingsni-
veau te maken. De wat dat betreft minst geévolueerde
geesten en demonen zijn erop uit je te isoleren. Je van
familie en vrienden te vervreemden. Je zodanig te
ontwrichten dat je aan zelfmoord gaat denken. Waarom?
Omdat ze hopen met je mee te kunnen liften naar het
licht als je eenmaal overleden bent. Een andere manier
waarop ze je proberen te pakken is door je lichaam te
bezetten. Al met al heb ik destijds een zware strijd moe-
ten leveren om te overleven.” Door de bemoeienissen
van de andere kant botert het niet meer tussen Ticanaf
en sommige familieleden. De fricties onderling nemen
zodanige vormen aan dat hij door een pleeggezin wordt
opgenomen. Ook daar is hij evenwel niet veilig. Ticanaf:
“Ik kreeg er de liefde, warmte en aandacht waarnaar ik
zo verlangde. Maar ondertussen lagen er, net zoals bij
mijn biologische ouders het geval was, regelmatig rituele
voorwerpen voor de deur en werd ik in het holst van de
nacht door onzichtbare krachten bont en blauw gesla-
gen. Blijkbaar waren er anderen die, in meer of mindere
mate beinvloed door de lagere entiteiten, mij geen rust
gunden en zwarte magie praktiseerden om hun doelen
te bereiken. En dus ging ik me verdiepen in de methoden
die tegen me gebruikt werden. Ik was zeventien en stond
er helemaal alleen voor.”

EGOISTISCH

Reizen, reizen, reizen. Dat is wat Ticanaf vervolgens
doet. Overal vindt hij puzzelstukjes die hem helpen zijn
bescherming tegen zwarte magie te optimaliseren. Een
mantra hier, een ritueel daar. Rond zijn 23¢ is hij zo ver
dat hij zijn kennis over zwarte magie en de verdediging
daartegen met anderen kan gaan delen. Ticanaf: “Het
feit dat ik zo open sta, ervaar ik als een zware last. Maar
ik ben blij dat ik het naar iets positiefs om heb kunnen
buigen.” Magie is de basis van de natuur en van ons
bestaan, zo ontdekte het medium. Wij allen zijn volgens
hem via ons energieveld verbonden met de zeven heme-
len en de zeven hellen. Deze staan voor hogere en lagere
emoties, die we ten behoeve van onze eigen doeleinden
kunnen gebruiken. Maar omdat de mens van nature een
egoistisch wezen is, overheerst het kwaad in de wereld.
Ticanaf: “In de oertijd waren we jagers en verzamelaars.
Wanneer een ander het gebied bedreigde waar wij voor

overleving van afhankelijk waren, dan was het over het

ZWARTE MAGIE

Ticanaf

(41) is al meer dan 25 jaar
een succesvol me-

dium. Hij heeft inmiddels
duizenden consulten
gegeven, waarbij zowel
emotionele als lichamelij-
ke problemen aangepakt
werden. Zijn specialisatie
is het neutraliseren van
zware energievelden

en het verjagen van
negatieve entiteiten en
kwade geesten.
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ZWARTE MAGIE

‘Niemand

is volledig
onschend-
baar, omdat
het toege-
diende gif
de zwakste
plek in het
lichaam
aanvalt’
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algemeen gauw afgelopen met die ander. Of met ons
natuurlijk. Dergelijke oerdriften bepalen nog steeds

ons bestaan. Het laagje civilisatie is erg dun. Dat zie je
telkens weer op het moment dat oorlogen uitbreken.
Buren die elkaar tot dan toe schijnbaar met respect
bejegenden, hakken zonder problemen elkaars koppen
af. Laten we nooit uit het oog verliezen dat de mens op
basaal niveau louter en alleen geinteresseerd is in eigen
overleving en op z'n best in dat van de groep waartoe hij
behoort.” Van het begin af aan gold in de strijd om het
bestaan de wijsheid ‘wie niet sterk is moet slim zijn’. Men
greep dus ook naar andere middelen dan fysieke kracht
om de eigen belangen veilig te stellen of om meer macht
te vergaren. Praktijken waarbij kwade krachten voor
negatieve doeleinden werden aangewend, vonden overal
plaats en waren niet, zoals vooral in het Westen werd en
wordt gedacht, verbonden met specifieke culturen. De
basis vormde de universele voorouderverering en vanaf
de Europese ontdekkingstochten raakten de diverse
gebruiken met elkaar vermengd. Een goed voorbeeld

is het ritualistische geloof Voodoo, dat zowel inheems
Afrikaanse als christelijke elementen bevat.

TOP 40

Volgens Ticanaf zijn jaloezie, haaten wraak tegenwoor-
dig de voornaamste motieven om zwarte magie aan te
wenden. Iemand is door zijn of haar partner verlaten en
probeert via rituelen deze terug te winnen of de nieuwe
relatie van het slachtoffer te ontwrichten. Een ander
wordt op school of op het werk gepest en roept duistere
machten aan om terug te slaan. Maar ook op bredere
niveaus is zwarte magie populair als pressiemiddel, zo
heeft Ticanaf gemerkt. Bedrijven passen het toe om de
concurrent te ruineren of een faillissement te ontlopen
en zelfs politici zijn niet immuun voor de ‘duivelse
verleiding’. Zwarte magie is, ook in ons land, volledig met
de samenleving verweven. Zowel slachtoffers als daders
komen in ieder geval uit alle geledingen. Een opzienba-
rende stelling misschien, maar niettemin eentje die het
Haagse medium zonder blikken of blozen poneert. Om
zijn standpunt kracht bij te zetten heeft hij op zijin website
een Top 40 van de meest toegepaste zwarte magie ritu-
elen geplaatst (zie kader - red.). Gevaarlijk? “Gelukkig
niet. Ik heb bij ieder ritueel enkele belangrijke elementen
weggelaten, zodat ze geen kant en klare recepten zijn
voor personen met kwade bedoelingen. Desalniettemin
is het tegenwoordig makkelijker dan vroeger om de
recepten te completeren. Een doorzetter die in de litera-
tuur duike en het internet afstruint, vindt de ontbrekende
ingrediénten geheid.” Een gemiddeld ritueel bestaat uit
een aantal handelingen waarbij voorwerpen, voedings-
middelen en of lichaamssappen bezield en aan lagere
entiteiten geofferd worden. Vaak, maar lang niet altijd,

gaat het daarbij om hallucinerende middelen. Daar
hielden de duistere zielen tijdens hun aardse incarnatie
immers ook al van! De handelingen waaruit het ritueel
bestaat, zijn verantwoordelijk voor de werking ervan. De
intentie waarmee ze worden uitgevoerd, is van onderge-
schikt belang. Ticanaf: “Zwarte en witte magie zijn beide
vormen van magie, maar ze verschillen fundamenteel
en worden op een andere manier uitgevoerd. Bij het
oproepen van kwade geesten opent men energiepoorten
waardoor lagere entiteiten stromen. Het is net alsof je

de gaatjes van een fuik steeds ietsjes wijder maakt. Op
een gegeven moment stroomt er genoeg licht of energie
doorheen om het ritueel effectief te maken. Tussen jou en
mij ligt een denkbeeldige snelweg waarover energieén
stromen. Deze verbinding gaat nooit verloren, ook al
bevinden we ons op duizenden kilometers afstand

van elkaar. Van deze verbondenheid maak je gebruik
wanneer je de ander een pakketje energie zend. Zo'n
pakketje kan je dus op energetisch niveau toegestopt
krijgen, maar het komt ook voor dat jou letterlijk een
cadeau of gerecht wordt aangeboden waarin de kwalijke
elementen zijn verwerkt.”

YANTRA’S EN REINIGINGSBADEN

Ticanaf heeft in de loop der jaren legio symptomen opge-
tekend waaraan slachtoffers van zwarte magie lijden. De
verschijnselen lopen uiteen van allerhande psychische
en lichamelijke klachten tot tegenslagen als verbroken
relaties, ruzies, ontslagen en faillissementen. De lijstis
eindeloos en daarmee is het voor de leek onmogelijk om
de diagnose ‘zwarte magie’ te stellen. De inschakeling
van een expert is dus onontbeerlijk. ‘Een stukje beroeps-
geheim, zo noemt Ticanaf dat. Is eenmaal vastgesteld
dat er zwarte magie in het spel is, dan rest het slachtoffer
niets anders dan de impact ervan te minimaliseren.

Een op maat gesneden advies is wat men van Ticanaf in
dergelijke gevallen kan verwachten: “Natuurlijk is het
afhankelijk van de vraag door welk ritueel het slachtof-
fer getroffen is en hoe laatstgenoemde zelfin elkaar
steekt. Goed eten, drinken, uitrusten en bewegen zijn

de meer algemene raadgevingen die ik meegeef. Het
dragen van een speciale yantra of het nemen van een
aura reinigingsbad kan daarnaast zowel preventief als
reactief ingezet worden. Een yantra bestaat uiteen in
elkaar grijpende matrix van geometrische figuren, zoals
cirkels, driehoeken en bloempatronen. Deze wordt op
een speciale papiersoort vervaardigd met behulp van
verschillende schrijfwaren. Om het effect te optimali-
seren worden er kruiden aan de werkzame krachten
toegevoegd en breng ik een speciale cijfercode in het
raster aan. De yantra kan vervolgens als een hanger door
de cliént gedragen worden, maar voordat dat gebeurt

is het nemen van een aura reinigingsbad met zeldzame
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kruiden en vloeistoffen raadzaam. Deze zorgt ervoor
dat de aura ontdaan wordt van alle negatieve energieén
die er aan kleven.” Hoe beter we ons immuunsysteem
op orde hebben, hoe beter we klappen van zwarte magie
op kunnen vangen. Niemand is volledig onschendbaar,
maar aangezien het toegediende gif de zwakste plek

in het lichaam attaqueert, is het raadzaam zo gezond
en regelmatig mogelijk te leven. Zodoende bereikt ons
trillingsniveau een hoogte waarop de lagere trillingen,
die door de zwarte magie gezonden worden, minder
effectief zijn. Dat is volgens Ticanaf ook de verklaring
voor de beschermende werking van liefde.

RETOUR AFZENDER

Wanneer we goed in ons vel zitten en een regelmatig
leven leiden, merken we het meestal snel als ons
lichaam afwijkende reacties vertoont of onze daden
niet meer tot het verwachte succes leiden. Daardoor
zijn we eerder in staat het gebruik van zwarte magie te
herkennen en kunnen we tegenmaatregelen treffen.
Enkele daarvan werden zojuist beschreven, maar er is
nog een ritueel dat ons van de last van zwarte magie
bevrijden kan. De mogelijkheid bestaat namelijk het
pakketje negatieve energie retour afzender te sturen.
Ticanaf: “Je kunt het ook dumpen in de natuur of in het
licht, maar wie weet wat er dan mee gebeurt. Ik vind
het persoonlijk daarom veiliger en ook eerlijker de hele
handel naar de dader terug te sturen. Deze heeft dan
wel een probleem, aangezien het ritueel inmiddels
minimaal drie keer krachtiger is dan op het moment dat
hij het de deur uitzond.” Zolang het slachtoffer echter
niet (h)erkent te zijn getroffen door zwarte magie en
geen ontlastende acties onderneemt, woekeren de
gevolgen ervan door en dat kan zelfs leiden tot de dood.
Bovendien blijft de energetische vloek verbonden met
zijn familienaam, waardoor zijn eventuele nakome-
lingen er eveneens last van houden. Ticanaf beweert
onder andere politici, agenten, advocaten, rechters,
artsen, managers en directeuren tot zijn klantenkring
te mogen rekenen. In het verleden werd zijn hulp
herhaaldelijk door de politie ingeroepen, bijvoorbeeld
bij de ‘Haagse metselmoorden’, maar tegenwoordig
houdt hij meer afstand. De zaken kosten hem te veel tijd
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en energie. Dat geldt ook voor de meeste doorverwijzin-
gen vanuit de reguliere zorg. Ticanaf: “Tijdens dit werk
smijt je met energie. Soms slaat die energie nog negatief
op je terug ook. Om dergelijke klappen op te kunnen
vangen, moet ik topfit zijn. Anders help ik twee mensen
op een dag en lig ik vervolgens twee weken ziek op bed.
Dat is geen doen als je duizenden cliénten in je bestand
hebt. Daarnaast gaan de trieste en schokkende verhalen
waarmee ik in aanraking kom me niet in de koude kleren
zitten. Als iemand schijnbaar achteloos de moord op zijn
vrouw opbiecht, moet ook ik dat even verwerken. Al met
al kan het best zijn dat ik me te zijner tijd uit deze branche
terugtrek. Wie weet gaat de storm dan ooit nog eens
liggen.” M
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Men neme...

Op zijn site beschrijft medium Ticanaf de veertig rituelen zwarte magie die door hem
het vaakst zijn aangetroffen. De onbetwiste nummer één is het gebruik van chutney,
mayonaise, ketchup en andere sauzen. Het ritueel gaat als volgt:

Het as van een lijk of het opgevangen water van een gewassen lijk wordt vermengd met de
chutney en dit wordt aan het slachtoffer te eten gegeven. Als het slachtoffer hiervan eet zal
hij/zij dom worden, alles vergeten, geen verbanden meer kunnen leggen, stemmen gaan
horen, pech hebben op alle fronten en vervolgens overlijden, waarbij de doodsoorzaak
niet eenduidig bepaalbaar is.

Andere 'hoogtepunten’ uit de lijst betreffen het gebruik van nagels, haren en bloed:

Met behulp van een ritueel mengt men een geveilde nagel in het eten en/of drinken en
dient dit het beoogde slachtoffer toe. Het wordt gebruikt om iemand als geliefde aan te
trekken of om te doden. Door een plukje haar van het beoogde slachtoffer bij een ritueel
te betrekken, wordt controle over de desbetreffende persoon uitgeoefend. Bid men met
het haar of voert men er liefdesrituelen mee uit, dan zal deze persoon nooit gelukkig zijn
met een ander. Bloed geeft het leven weer en is daarmee een krachtig magisch middel.
Een van de rituelen die men gebruikt om een geliefde aan te trekken, is het opschrijven
van de naam van de aan te trekken geliefde met het eigen bloed. Andere optie: middels
een speciaal gebed schrijft men een yantra met het eigen bloed, dat vervolgens wordt
verbrand. De overgebleven as smeert men uit op de aan te trekken geliefde, waarna deze
verliefd zal worden. Een afwijkend doel dat bereikt kan worden met het schrijven van een
yantra met het eigen bloed, is de verhoging van de eigen intelligentie. Ook is het mogelijk
om door middel van een bloedoffer, waarbij wederom het eigen bloed wordt gebruikt,
onszelf te beschermen tegen negatieve energieén.
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